
Mike komt langzaam bij. Hij heeft een hoofd als een ijzeren pot. Heel zijn 

lichaam doet zeer en hij heeft het koud alsof hij zich in een koelkast bevindt.

Hij hoort onduidelijk gebrabbel. Moeizaam doet hij zijn ogen open en kijkt 

verward om zich heen. Alles is nog wazig en hij kan niet veel zien op een paar 

onduidelijke silhouetten na. Hij sluit zijn ogen weer en blijft stil liggen.

“Stil, stil, hij komt bij,” klinkt een stem dichtbij.

Hij doet zijn ogen open en ziet een mannelijk hoofd met grote bruine ogen en 

horens hem van dichtbij bekijken.

Hij schrikt, doet zijn ogen gelijk weer dicht en blijft liggen.

“Rustig blijven. Je verbeelding gaat met je op de loop,” stelt hij zichzelf ge-

rust en ademt langzaam in en uit.

“Leef je nog?” klinkt de zware stem weer dichtbij, en hij voelt een stevige por 

in zijn zij.

Hij schrikt en probeert omhoog te komen, maar hij stoot zijn voorhoofd hard 

tegen de horens en ligt weer plat. Met een pijnlijk voorhoofd en draaierig 

gevoel blijft hij op het vochtige gras liggen. Au! Dit wordt echt een dikke bult, 

denkt hij bij zichzelf.

“En nu heb je hem dood gemaakt,” roept een hoge vrouwenstem verderop.

“Hij stoot zijn hoofd toch tegen de mijne...”

“Je liet hem schrikken,” roept een derde stem.

“En jij hebt een hoofd zo hard als een steen,” vult de vrouwenstem aan.

“Ja natuurlijk, het is mijn fout weer,” klinkt de zware stem verontwaardigd.

Mike doet zijn ogen open en ziet de man met de horens een paar meter ver-

derop met een paar andere nieuwsgierige wezens.

Hij bekijkt hem van top tot teen. Hij heeft een mensenhoofd met bokkenho-

rens en oren. Hij is sterk behaard en heeft een puntige baard. Zijn menselijk 

bovenlichaam is indrukwekkend afgetraind alsof hij al jaren aan bodybuilding 

doet. Hij draagt iets dat op een korte mantel lijkt tot boven zijn knieën en hij 

staat op twee sterke bokkenpoten met gespleten hoeven. Hij lijkt echt op 



een ‘satyr’, denkt Mike bij zichzelf.

Hij begint aan zichzelf te twijfelen. Wat is er gebeurd en waar is hij?

“Welkom vreemdeling,” roept de satyr en doet een paar stappen naar voren. 

Hij strekt zijn gespierde arm uit en helpt hem omhoog.

Mike kijkt hem nog steeds vol ongeloof aan. Hij staat echt en zonder twijfel 

naast een indrukwekkende satyr, een figuur uit de Griekse mythologie.


